
Naar de bron van de Maas .. en terug! 18 Juli 2009 

door Gerard Ramaekers 

 

Wisten jullie: 

Dat het op de Markt om 

vijf uur toch echt nog 

donker is. 

 

Dat koffie uit een 

thermoskan om tien voor 

zeven fantastisch smaakt 

als je al een paar uur 

over kleine weggetjes 

toert. 

 

Dat we al vroeg langs de 

Maas reden en ze daar 

een klein voetveertje 

(links op de foto) hebben 

waar helaas onze 

motoren niet op kunnen. 

Dus hebben wij de brug 

maar gepakt.  

 

Dat we onderweg veel 

water tegengekomen zijn 

maar dat dat gelukkig 

amper uit de lucht viel.  

 

Dat Nico van alle 

markten thuis is en 

zorgde voor een droog 

bankje. 

 

Dat we dan wel naar de 

bron van de Maas reden 

maar dat het langs de 

Semois mooi rijden is. 

 

Dat we ondanks alle voorspellingen van weermannen en 

Kristallenbollenweerweb sites onderweg fantastisch weer 

hebben gehad. 

 

Dat er in Frankrijk op kleine D-weggetjes meer roofvogels 

dan auto's te zien zijn.... en een paar 'verdwaalde' BMW's.  

 

 



Dat Tony hele mooie routes uit kan zetten en dat deze niet altijd door 

rivierbeddingen en over zandpaadjes hoeven te leiden.  

 

Dat hij het op 

de terugweg 

toch nog even 

probeerde. 

 

 

 

 

 

 

Dat we de bron van de Maas gevonden hebben en 

daar blij om waren. 

Dat watermanagement in Frankrijk zeer efficiënt 

geregeld is, ze hebben voor datzelfde maaswater veel 

minder infrastructuur nodig dan bijvoorbeeld in Dinant.          

 

Dat ze in Frankrijk wel 

BMW kennen maar nog 

niet helemaal begrepen 

hebben hoe je dat schrijft. 

 

Dat de mosselen Léon 

hebben gemist. 

 

Dat de bron van de Maas 

op het plateau van 

Langres ligt en dit de 

waterscheiding is tussen 

Noordzee (La Manche) 

en de Middellandse zee.  

 

Dat Tony alweer op een 

plannetje broedt om daar 

een tochtje van te maken, 

wordt dus vervolgt....?  

 

Groet van Gerard. 

  



Aanvulling - door Nico Bleij 

 

Hallo BMW clubleden.   

 

Hier ben ik ook even, een van de drie van Valkenswaard naar 

de Maasbron. Ik ga geen route geven; als jullie die willen 

verwijs ik je naar Tony.   

Vertel ook niet veel van de route anders zijn er (veel) te veel 

volgend jaar.  

Dat de route heel mooi was en heel mooi uitgezet dat weten 

alleen wij drieën.  

 

Jammer, ik had een paar deelnemers meer verwacht.  

 

Het was fantastisch rijden op kleine en stille weggetjes en 

door dorpen waar het leek of de tijd daar stilgestaan had, zo 

uitgestorven was het bij veel dorpjes.  

 

Aangekomen bij de Maasbron waren we alle drie nogal 

uitgelaten dat we er waren. Maar toen nog terug, dat was 

makkelijker gezegd dan gedaan.  

 

We waren niet laat terug maar heeeeel erg laat terug (hoe laat 

dat ben ik vergeten). 

 

De rest kunnen jullie zien van het hele mooie fotoverslag in 

dit clubblad en op de website onder "Terug in de tijd”.  

 

Naschrift - door Tony (april 2020) 

 

De bron van de Maas (N47 58.299 E5 38.167 in Frankrijk) ligt hemelsbreed zo'n 378 km, vrijwel pal zuidelijk, 

vanaf de markt in Valkenswaard. 

We vertrokken vanaf de markt in Valkenswaard om 05:07 en waren er, na zo'n 1100 kms, om 03:37 (dus 

zo'n 22,5 uur later) weer terug. Nico en Gerard genoten nog iets langer van dit uitstapje. 

 

Een dergelijk lange '1-daagse clubrit' was geen uitzondering, reeds eerder was ik ook al naar dezelfde 

Maasbron gereden, daarnaast 2 keer naar en door Parijs. Steeds over merendeels kleine wegen.  

Als je je niet haast is het allemaal goed te doen, maar ik doe het toch maar niet meer - verstand komt immers 

met de jaren, om het maar verhullend uit te drukken. 

 


