Motorweekend in de Eifel; in alle opzichten een prachtweekend.

Bert Pieterse was de initiatiefnemer voor een lang weekend in de Eifel van donderdag 14 april t/m
zondag 18 april.

11 deelnemers op 8 motoren hadden zich daarvoor ingeschreven en ze werden beloond met
prachtig weer, een prima onderkomen en mooie tochten.

Donderdag:

Deze morgen gingen stipt 8 uur, 6 motoren van start. Door omstandigheden zouden Ans en Kees
later die dag starten en Lidy en Matthieu sloten zich vrijdag bij de groep aan.

‘s-Ochtends gaf de motor temperatuur meter, 3 graden aan maar dit liep al snel op naar 11 graden.

Bert leidde ons via mooie binnenweggetjes door Belgié Helaas moesten we nog net door ons
mooiste landschappelijke provincie waar we ondanks de bewoners toch hebben genoten van
mooie heuvel weggetjes.

Onderweg gestopt voor een bakkie koffie en een provinciaal bekende punt vlaai. Hierna via kleine
weggetjes door Belgié en de Eifel naar het BIKE-INN hotel.

We werden hier hartelijk ontvangen door Petra en Herman met een welkomsdrankje. Kees en Ans
waren inmiddels ook gearriveerd zodat de groep bijna compleet was.

De motoren konden binnen in een garage gestald worden.

De kamers waren mooi royaal met prima douche en toilet. Dit stak qua gezelligheid, sfeer en
faciliteiten ver uit boven de motor hotels uit die we tot op heden gewend waren. Meestal denkt men
in motorhotels dat motorrijders niets nodig hebben, maar niets is minder waar daar ook
motorrijders gewoon mensen zijn.

Na ons te hebben opgefrist stond het diner klaar inclusief toetje, het smaakte allemaal goed na
zo’n vermoeiende dag.

‘s- Avonds uiteraard de dag geévalueerd bij hoe kan het ook anders één of meerdere heerlijke
drankjes.

Vrijdag:

Vandaag werden verschillende activiteiten uitgevoerd. Zo kregen Bert, Karel en Kees een
rijvaardigheidstraining in de heuvels die door Herman, een ervaren rijinstructeur, werd verzorgd.
Anja en Wieger besloten de 1001 bochtenrit te rijden die via de website van Bike-Inn op de Garmin
was geinstalleerd.

Ans besloot tot een dagje Koblenz , Christ reed een lange en Loek en William een kortere,
toertocht.

In de namiddag troffen we elkaar op het zonovergoten buitenterras waar het goed toeven was.De
ervaringen van die dag werden uitgewisseld. De vaardigheidsdeelnemers waren goed te spreken
over de lessen maar waren niet echt bereid om de opgedane kennis te delen.

Er zit niets anders op om bij bergritten achter zo een deelnemer te gaan rijden en hopen dat ze de
opgedane kennis inderdaad nog kunnen toepassen.

Omdat het avondeten bij Petra en Herman in de Bike-Inn donderdag prima gesmaakt had besloten
we om ook vrijdag het 2 gangen diner ter plekke te nuttigen. Dit keer waren de schnitzels heerlijk
en het enige overgebleven stuk vlees werd al snel onder Christ en Karel verdeeld, tot leedwezen
van Wieger die dit iets te laat in de gaten kreeg.

De avond werd gevuld met sterke verhalen die geen van allen klopten maar wel tot een vrolijke
stemming zorgde, meegeholpen door de prettig geprijsde alcoholische versnaperingen.

Zaterdag:

Omdat de 1001 bochtenrit die Anja en Wieger hadden gereden prima was bevallen besloten de
meesten die rit op zaterdag te rijden. Loek en William wilden de Nurburgring bezoeken en Anja en
Wieger zouden de 1001 bochtendeelnemers opwachten om actiefoto’s- te maken. Al met al weer
een mooie dag en de dag werd besloten met een buiten barbecue. Omdat het kwik inmiddels was
opgelopen tot zo’'n 18 graden konden we zonder overjas van het avondzonnetje genieten.


https://motorhotel-moezel.eu/

Toen de zon achter de berg verdween koelde het wel snel af; binnen was inmiddels de houtkachel
aangestoken waar we tevreden de maaltijd besloten aan de ‘stammtisch’

Zondag:

Vandaag stonden we klokslag 9 uur klaar om te vertrekken, nadat Petra en Herman een
groepsfoto hadden gemaakt en we hartelijk afscheid hadden genomen. Een mooie terugrit, alleen
het gedeelte door Belgié was minder mooi maar bracht ons wel vilot terug in Nederland.

Complimenten aan Bert die voor het eerst zulke ritten in MapSource heeft gemaakt en ook op
donderdag als voorrijder een prima leider bleek te zijn.

Door Zumo problemen heeft Christ de terugweg voor zijn rekening genomen totdat we met een
ambachtelijk ijsje bij boerderij de Stenen Brug in Valkenswaard afscheid van elkaar namen.

Matthieu & Wieger (voor de donderdag).




